
Beste Raadsleden, 

 

Wij wonen nu zo,n  7 jaar aan de Leidsevaart, voorheen woonden wij in het centrum van Haarlem. 

De doorslag om ons huidige huis te kopen was JUIST de steiger. 

Met vergunning zoals in het taxatie rapport staat vermeld. 

Daar wij ook altijd in het bezit zijn geweest van een boot was dit een geweldige locatie. 

Zoals u weet is de achtertuin (wij noemen het onze patio) met al het treinverkeer niet bepaald 

uitnodigend om te zitten. 

Dat geeft niks we kunnen er BBq en kruidenplanten kwijt. Juist doordat wij de steiger hebben is dat 

ook nooit een probleem geweest. 

In 2017 is er bij mij kanker geconstateerd, en tot de dag van vandaag onder vind ik daar nog 

problemen mee. 

Op vakantie naar het zwembad of strand is voor mij helaas geen optie. 

Mijn rust punt is de steiger, kopje koffie een boek, geen last van treinen. 

Uiteraard dragen wij zorg voor het onderhoud ,  

Maar het gevoel dat de gemeente op een dag kan zeggen weg met die “ ïllegale” dingen voelt als 
onrecht, zie ook totaal de reden er niet van in,   

Wat gaat er gebeuren als de steigers afgestorven zijn?  

Waarom wordt er steeds gesproken over illegaal? Terwijl wij en dus ook betaald hebben en een 

vergunnings nummer hebben gekregen? 

Waarom heeft Rijnland hier geen melding van gemaakt? 

Waarom heeft de gemeente Bloemendaal 20,30 jaar geleden geen enkele bewoner hierop attent 

gemaakt? 

Waarom moeten wij eerst tekenen voordat wij het gedoog contract te zien krijgen? 

Wellicht toch iets met de overkant te maken...........? 

  


