
Geacht Raadslid, 
 
Eind juni dit jaar woon ik 21 jaar aan de Leidsevaart. Meestal met veel plezier. 
Ik ben verhuisd vanuit de stad Utrecht om dichter bij mijn ouders, broers en 
andere familie te komen wonen. Tevens had ik behoefte aan uitzicht. En dit 
heb ik. Over de Leidsevaart met veel en mooi groen aan de overkant. 
In het begin was het fijn toeven in het ochtendzonnetje in mijn voortuintje. Ik 
spreek expres van voortuintje omdat deze niet meer dan 2 meter diep is. Ook 
tijdens corona tijd was het hier heerlijk toeven en genieten van alle rust. Tot 
na de 3e lockdown. Nu is het een grote racebaan op de Leidsevaart. Dus 
heerlijk genieten van een kopje koffie of thee ’s morgens in het 
ochtendzonnetje is er niet meer bij. 
Vergeleken bij sommige anderen aan de Leidsevaart heb ik een redelijk 
achtertuintje. Maar ook nu zeg ik tuintje aangezien deze plaats niet meer 
bedraagt dan 20m2 ? En daar rijdt op een paar meter afstand meerdere keren 
per uur een trein doorheen. Ook ’s avonds en ook ’s nachts. Ook goederen 
treinen. Zo zwaar dat ik wel eens wakker word ’s nachts en denk in een 
aardbeving te zijn beland.  
 
Maar goed. 
Niet lang nadat ik hier ben komen wonen, heb ik een vergunning voor een 
steiger aangevraagd bij Rijnland en deze heb ik ook gekregen. Ook heb ik 
hier leges voor betaald. Met behulp van een goede vriend hebben wij deze 
samen gebouwd. Hier hebben wij (vooral hij ;-P ) heel wat bloed, zweet en 
tranen in zitten en evenzoveel of nog wel meer uren. En centjes natuurlijk. 
Ieder jaar een stapje verder. En toen de steiger klaar was, begon het grote 
genieten. Sindsdien heb ik vele uren op de steiger doorgebracht. Om te 
zonnen. Om te lezen. In de zon of onder de parasol. Om koffie te drinken. Te 
lunchen. Te dineren. Te borrelen. Alleen. Met buren. Met vrienden. Met 
familie. En menigeen met een bootje hebben aangemeerd aan mijn steiger. 
Mijn ouders, een achternicht, bekenden die langs voeren en mij zagen zitten 
en dan even aanmeerden voor een praatje en een goed glas of een bakkie, 
maar ook totale vreemden met bootproblemen, en wat dan ook vaak weer in 
ook weer gezellige gesprekken en borrel/ bakkie eindigde. 
Zoveel foto’s van blije mensen kan ik u laten zien. 
Ook zwem ik heel veel vanaf deze steiger. En niet alleen ik, maar ook mijn 
nicht, mijn huidige buurvrouw en haar dochter en zelfs een enkel gezin uit het 
dorp heeft wel eens een heerlijke dag op deze steiger beleeft met hun 
kinderen. En zeker in corona tijd was dit DE uitkomst! 
En nu is veelal gesproken over lente- zomer- herfsttijd, maar ook die paar 
keer dat er ijs lag op de Leidsevaart is er veelvuldig gebruik gemaakt door 
velen van mijn steiger. Gewoon om je schaatsen onder te binden. Even op de 
rand uit te rusten, ed. 
 
Een paradijs op aarde in alle jaargetijden! Dit is hoe ik, en anderen het 
beleven. Het uitzicht is mooi. Over het water. Naar het groen aan de overkant. 
Zoveel natuurlijk schoon. Zoveel flora en fauna om naar te kijken. En daarbij 
is het een oase van rust. Achter dat riet. Geen treinen, geen verzengende 
hitte zoals achter in het tuintje en een stuk minder last van het voorbij razende 
verkeer   Althans….. 



 
Graag nodig ik u hierom ook uit om volgende week dinsdag eens zelf te 
komen ervaren hoe het is op deze steiger. 
Volgende week dinsdag tussen 17.00u en 19.00u. En misschien krijgt u er 
zelfs wel een goed glas bij ;-) Gewoon. Om even te onthaasten. Te genieten 
van de schoonheid om u heen. En wie weet… 
 


