Goedenavond,
Mijn gezin en ik wonen direct naast het terrein van de kerk.

Allereerst wil ik mijn onvrede uitspreken over de communicatie vanuit de Gemeente
Bloemendaal naar ons als directe buren.

28 maart, kregen wij een brief van de gemeente Bloemendaal.

Hierin werden wij uitgenodigd voor een informatie avond op 12 april.

Ik vind het heel vreemd dat wij niet eerder een brief hebben ontvangen waarin de
raadsvergadering van 30 maart en commissie grondgebied van vanavond werd aangekondigd.
Na aanleiding van de brief is er veel contact geweest tussen de omwonende en hierdoor is
bekend geworden dat er vanavond al een gelegenheid was om te spreken.

Waarom voor de troepen uit? De spreidingswet is nog niet aangenomen in de Eerste Kamer;
indien deze niet wordt aangenomen is er geen verplichting meer voor de gemeente.

Wij als buurtbewoners pleiten voor uitstel van beslissingen totdat zeker is dat de
spreidingswet wordt aangenomen en wij instaat gesteld worden alternatieven aan te dragen.

Het is voor ons moeilijk te begrijpen dat deze locatie is uitgekozen De locatie is niet geschikt.
Nu woont er op de bovenste verdiepingen van de pastorie een gezin bestaande uit 5 personen.
30 jongeren is een veel te groot aantal op deze plek.

De omgevingsfactoren zijn uitermate ongeschikt. Er zijn geen winkels en
welzijnsvoorzieningen, ook het openbaar vervoer is zeer beperkt. Als je zo'n groep mensen ,
gaat huisvesten, midden in een rustige kindvriendelijke woonwijk, omringd door tuinen, waar
mensen wonen voor hun rust, is dit vragen om problemen. Geluidsoverlast is dan ook
onvermijdelijk.

Ook is er een gebrek aan facilitaire voorzieningen. De kerk is een gemeentelijk monument
zowel de binnenkant als de buitenkant., ook wij , de directe buren, zijn een monument en wij
zijn gebonden aan allerlei regels. Hoe kunnen er genoeg facilitaire voorzieningen worden
aangelegd zonder dat het straatbeeld daarbij veranderd?

Iets wat de gemeente Bloemendaal zo belangrijk vindt.

Gaan jullie containers plaatsen?

De Spar, de bijnaam van het gebouwtje naast de mooie kerk in de Sparrenlaan, heeft een
maatschappelijke functie die zeer belangrijk is voor de omwonende. Hier worden bijlessen
gegeven aan onze kinderen. Ook spraken wij de vrouw die daar nu schilderles geeft. Zij heeft
als kind op dezelfde plek al kleiles gehad. Zij geeft nu les aan volwassenen en ouderen , zoals
zij zegt zijn deze creatieve lessen een geweldige manier om eenzaamheid tegen te gaan. Als je
ouder wordt kan je banger worden, kwetsbaarder. Het schilderen brengt me weer tot rust, ik
zou niet meer zonder kunnen zeggen leerlingen. In heel Aerdenhout zijn er geen andere
gebouwen waar wij dit kunnen voortzetten.



Het contrast tussen arm en rijk zal op deze plek zeer confronterend zijn voor de groep die hier
geplaatst zou moeten worden, er is totaal geen ruimte voor vertier.
Hoe kan een groep van 3 voetbalteams, hoogstwaarschijnlijk getraumatiseerde jongeren op

zo'n plek hun ei kwijt?

Dank voor uw tijd.



