
Inspreken Commissie Grondgebied,  Monumenten dd 1 april 2025

Gemeente Bloemendaal   raadzaal 20.00u

Goedenavond, 

Mijn naam is , Ik heb 42 jaar in de Geestelijke 
Gezondheids Zorg  gewerkt en heb als manager vanaf 1988 
meerdere verhuisprojecten begeleid vanaf het Provinciaal Ziekenhuis 
Santpoort naar klinieken in Amsterdam. 

Ik ben woonachtig in Haarlem

De reden van mijn aanwezigheid:

Een pleidooi te houden voor het in ere herstellen van het in 2005 
verdwenen Herinnering monument “de klokkentoren” uit 1888. 

Een monument  voor de toenmalige patiënten en personeel van de 
gesloopte klinieken, op het terrein van het voormalige Provinciaal 
Ziekenhuis, heden Park Brederode.

Van deze groep, zijn de meesten niet meer in leven of zijn door hun 
ziekte nu niet in staat om u toe te spreken.

Ik voel de verantwoordelijkheid om dat namens hen, nu te doen. 

Het Provinciaal ziekenhuis was vanaf 1849 toonaangevend en was 
het eerste echte psychiatrische ziekenhuis in Nederland, met 
internationale bekendheid vanwege de moderne behandeling en 
verzorging. 

Vele artsen en verpleegkundigen zijn hier  opgeleid.

Het PZ was vanaf de oprichting een modelinrichting. Vele nieuwe 
behandelingen werden hier geïntroduceerd om het lijden te 
verlichten.

In 140 jaar gebeurde hier heel veel.         Veel lief maar ook veel 
leed….

Een voorbeeld: 

In juli 1942 meldde de eerste Joodse onderduiker zich bij de poort 
van Santpoort om te vragen of hij mocht worden opgenomen. 
Waarschijnlijk vonden zo’n 200 “opgejaagden” uit Amsterdam hier 
onderdak. De 1334 patiënten en 404 personeelsleden werden op 4 
en 5 februari 1944 door de Duitsers per trein naar andere 



inrichtingen geëvacueerd vanwege de aanleg van de Atlantikwall. 
Velen zijn niet teruggekomen…

Wilt u meer weten? 

In het Museum van de geest in Haarlem is hierover nu een 

tentoonstelling te zien, met als titel:                    Who cares…?

In 1988 was ik aanwezig bij het onthullen van het Klokkentoren 
monument, speciaal na de sloop van de Rijperland kliniek hiervoor 
bewaard, een eerbetoon als achterlating van 100 jaar klinische 
aanwezigheid  op dit stukje van het terrein.  

De Erfgoedwaarde van dit monument is voor ons evident: zeer velen 
werden hier met liefde verzorgd, behandeld, gehuisvest en stierven 
hier…. 

In 2002 was ik ook aanwezig bij het officiële afscheid van de laatste 
patiënten en personeel van het terrein, waarbij een grote bronzen 
gedenkplaat vanwege 140 jaar aanwezigheid van het PZS werd 
onthuld aan de voorgevel van het monumentale Hoofdgebouw.

Echter, In 2005 was deze grote gedenkplaat van de gevel 

verdwenen….!!

In 2005 was ook het herdenkings monument de 
Klokkentoren als geheel verdwenen….!!

Bij navraag wist toen niemand hoe het met deze monumenten zat of 
hoe dit mogelijk was….

Er is nu geen blijvende herinnering meer te zien voor 
volgende generaties…

Herstel is mogelijk en er is genoeg foto en film materiaal…

De vraag blijft:       Who cares…?

Ik wil u bedanken voor uw tijd en uw aandacht….       


